
“In onze straat woonden allemaal ex-KNIL’ers.” Later verhuisde de familie Grootings naar het 
Marconiplein, waar ook veel Indische gezinnen woonden. Yvonne groeide op in een warm 
nest. “Mijn moeder kon heel goed koken. Ik heb haar receptenschriftje geërfd. Daarin staan 
alle ingrediënten genoteerd, maar er staat niet precies hoeveel je nodig hebt. Mijn moeder 
had vier zusters. Als die discussie hadden, ging het altijd over een recept.”

Sinds haar pensioen is Yvonne heel actief in het Indische culturele leven. Ze speelt in een 
angklung-orkest, organiseert ‘ Indische’ reizen naar Spanje en doet mee aan linedance-
wedstrijden. Ze organiseerde in Roosendaal pasar dalams en kumpulans en was bestuurslid 
van stichting Madjoe Baru in Breda. Ook was ze vrijwilliger op de afdeling voor Indische 
mensen in De Wildenborch. Ze vindt het jammer dat die woonvoorziening er niet meer is.  
“Als je aan Nederlandse mensen steeds alles uit moet leggen, dat werkt niet. Terwijl, je hoeft 
maar een kik te geven tegen iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Je snapt elkaar. Dat 
vinden ze toch prettig. En dat ze toch lekker hun eigen eten, hun eigen muziek hebben.” 

‘MIJN MOEDER HAD VIER ZUSTERS. 
EN ALS DIE DISCUSSIE HADDEN, 
GING HET ALTIJD OVER EEN RECEPT’

Yvonne is in Bandung geboren, in 1952 kwam het gezin Grootings 
met vijf kinderen vanuit Nieuw-Guinea naar Nederland. Ze kwamen in 
een contractpension in Bussum terecht. Vader ging als administrateur 
werken bij de Commandokazerne. Na een kort verblijf in het Molukse 
kampje in Wouw kreeg het gezin een woning in de Galvanistraat,  
in de Philipswijk. 
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