
Vader was bij de commando’s. Later ging het gezin wonen in de Philipswijk, waar veel Indische 
families woonden. “Elke zaterdag was er bij een van de Indische mensen thuis een dansavond. 
Alle stoelen en tafels werden uit de huiskamer verplaatst en de draaitafel werd neergezet.  
En dan kwamen de mensen op visite en die gingen dansen. Elvis Presley, de Everly Brothers,  
de Blue Diamonds, de Tielman Brothers; dat soort muziek. Allemaal lekkere dansmuziek, 
waarop werd gejived.”

Later is Ralph actief geworden bij de herdenking van 15 augustus, het einde van de oorlog 
in Nederlands-Indië. “Dat is met name uit respect voor onze ouders en alles wat zij hebben 
moeten meemaken. In de oorlog, in de Jappenkampen, maar ook hier in Nederland hebben  
ze veel te verduren gehad. Maar het is een verzwegen ellende.”

‘ONZE OUDERS HEBBEN ZÓ VEEL TE VERDUREN 
GEHAD. MAAR HET IS EEN VERZWEGEN ELLENDE’ 

De familie Evegaars komt uit Surabaya. Vader was Indisch, moeder 
Moluks. Vader was als beroepsmilitair na de oorlog nog gestationeerd 
in Nieuw-Guinea en Noord-Korea. In 1954 kwam het gezin naar 
Nederland en woonde in contractpensions. Eerst in Zandvoort en 
daarna in Roosendaal in de Dominéstraat, het latere café Lockefeer. 
“Diverse Indische mensen uit Roosendaal hebben daar met ons 
gewoond. Die hebben altijd een band met elkaar gehouden. Al die 
moeders die daar woonden, waren mijn tantes. Het was heel leuk.” 

RALPH EVEGAARS   |  1955
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