
Het gezin Habibuw, woonde eerst in kamp Prinsenbos, een voormalig concentratiekamp bij 
vliegbasis Gilze Rijen. Vader werd ondergebracht bij Korps Kommandotroepen en het gezin, 
met drie zoons, verhuisde naar de Pastoor Hellemonsstraat in de Fatimawijk. Daar woonden 
heel veel Molukse en Indische gezinnen, zoals de families Kotta, Takarindingan, Halapiry, 
Gomis en ook de familie van Jack de Nijs. 

De jongens Habibuw kregen een strenge opvoeding. ,,Mijn vader wilde dat wij onze weg 
wisten te vinden in de Nederlands samenleving. En hij was zich er al snel van bewust dat 
studeren een belangrijke basis is om dat te realiseren.’’  James is zich tijdens zij studententijd 
in Nijmegen meer in zijn Molukse achtergrond gaan verdiepen en werd actief in de 
organisatie Gerakan Pattimura van de antropoloog Eli Rinsampessy. De periode van de 
treinkapingen maakte diepe indruk. “Toen gingen mensen vragen stellen. En ik had het geluk 
dat ik ook kon uitleggen hoe dat kwam. Ik probeerde dan heel duidelijk te maken: ik keur het 
af, maar ik begrijp het wel. Dat zijn twee verschillende dingen.’’

‘TOEN IK IN 1979 DE EERSTE KEER OP AMBON 
KWAM, ZEI DE ZUS VAN MIJN OPA ‘ZEG MAAR 
TEGEN JE VADER: WAT GEWEEST IS, IS GEWEEST.’  
IK DENK DAT DAT DE PIJN VAN MIJN VADER WAS’

JAMES HABIBUW   |  1951
De familie Habibuw kwam in 1950 naar Nederland. James’ 
vader was onderdeel van het regiment Speciale Troepen, 
paracommando’s die onder meer zijn ingezet bij de politionele 
acties. Na de onafhankelijkheid van Indonesië moesten deze 
soldaten op stel en sprong het land verlaten. 
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