
De Indische vereniging DRV (Door Repatriëring Verenigd) organiseerde vroeger 
feestavondjes in het KMT-gebouw op de Boulevard. ,,Daar speelde dan een bandje en 
gingen ze country dansen en jiven. Wij kinderen mochten dan mee.” Ook de familie 
Sigtermans uit de Jan Vermeerlaan organiseerde feestjes. “Dan verkochten ze ook eten. 
Oma Sigtermans woonde in een flat en dan beneden bij het schuurtje zat ze op haar 
hurken, met zo’n satébarbecue, heel de dag saté te maken.”

Ingrediënten voor de Indische maaltijd waren in die eerste jaren nog moeilijk te krijgen. 
De warung kliling, een rijdende toko, kwam door heel Nederland aan de deur met rijst 
en ketjap. De familie Horst verkocht aan huis in de Fatimawijk en opende later een toko 
in het gangetje naar het Emile van Loonpark. Nog later kwam Toko Boemboe van Rob 
en Patsy Schmitt Tussen de Markten. 

‘ALS IK IN DE SPIEGEL KIJK, ZIE IK DAT IK HIER 
EIGENLIJK NIET VANDAAN KOM. IK VOEL ZOVEEL 
VERWANTSCHAP MET MENSEN MET DEZELFDE 
AFKOMST ALS IK’

Frenk Mouthaan groeide op in de Westrand, Met zijn ouders en zusje 
Brenda woonde hij eerst in bij oma aan de Jan Vermeerlaan en later op 
het David Teniersplein. In de buurt woonden veel Indische en Molukse 
families. “Die jongens die nu nog bij mij op feestjes komen, ken ik al 
van kinds af aan. Hun ouders waren vrienden van mijn ouders.’’
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